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Mededelingen 

 

Zegen en zending 

 

 

DANK JE WEL 

 aan allen die er mee  

voor zorgden dat onze Terekenfeesten  

weer een succes was! 

 

STARTVIERING 

zondag 17 september om 10u30, 

zeker ook welkom aan alle leden  

van de bewegingen! 

 

VORMSELCATECHESE 

Inschrijvingen nog steeds welkom. 

 

PAROCHIEWEEKEND 

Ga je mee? 

We starten met een bezoek  

aan het Lam Gods in Gent. 

In Drongen is er nog volop ruimte voor ... 

Lied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwen aan een leven dat verwachting is, 
danken om het leven, dat ons in hand gegeven is. 
 

Bouwen aan de dromen die in ons bestaan, 
verder durven dromen dan enkel maar wat  
zal vergaan. 
 

Welkom 
 

Bidden om nabijheid 

Hier zijn wij, God,  

mensen die leven met het onzichtbare, 

met onze dromen en verwachtingen,  

met onze vragen en twijfels, 

op zoek naar een teken van uw aanwezigheid. 

God, wees aanwezig in ons midden, 

versterk ons zwakke geloof en  

onze wankele hoop. 

 

Hier zijn wij, God,  

mensen die leven met het onzichtbare, 

tussen geloof en ongeloof,  

tussen soms-zien en niet-zien, 

soms even iets van licht  

maar dan weer het onzekere duister. 

God, wees aanwezig in ons midden, 

open onze ogen en ons hart voor uw licht. 
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Woord en communiedienst 

 

Een nieuwe naam,  

een nieuwe opdracht  

 
 
 



Hier zijn wij, God, mensen die bloot staan  

aan gewenning en sleur, 

die het liefst vertrouwde wegen gaan,  

ons gewone gangetje, 

die moeite hebben om iets los te laten  

en nieuwe wegen te gaan. 

God, wees aanwezig in ons midden, 

vergeef ons als we niet altijd uw  

wegen gaan. 

 

God, wees aanwezig onder ons  

in Jezus Christus uw Zoon. 

opdat wij mogen leven in zijn naam. 

  
Lofprijzing   

Laten wij de Heer loven en prijzen 

en dankbaar zijn voor zijn schepping 

waarin Hij ons geschapen heeft  

naar zijn beeld en gelijkenis. 

Danken wij Hem 

voor het licht van zon, maan en sterren, 

voor de pracht van bloemen en planten, 

voor het wisselen van de seizoenen 

en voor alle leven hier op aarde. 

Heer, hiervoor willen wij U danken, 

loven en prijzen. 

 

Laten wij de Heer loven en prijzen 

omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden, 

die ons de werkelijke waarden van het leven 

heeft kenbaar gemaakt en ons  

de weg heeft getoond naar het eeuwig leven. 

Heer, hiervoor willen wij U danken,  

loven en prijzen. 

 

Laten wij de Heer loven en prijzen 

in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten 

voor het geluk en het welzijn van  

medemensen, 

voor de verdere uitbouw van zijn schepping, 

voor het blijven uitdragen van zijn Boodschap, 

voor een wereld van vrede,  

zonder haat of tweedracht. 

Heer, hiervoor willen wij U danken,  

loven en prijzen. 

 

Laten wij de Heer loven en prijzen: 

voor het geluk dat we mogen vinden  

in zoveel kleine dingen: 

de glimlach van een kind, 

een onverwacht teken van liefde, 

een luisterend oor, 

voor een gebaar van troost, 

een woord van dank, 

en het warme gevoel bij intens geluk. 

Heer, hiervoor willen wij U danken,  

loven en prijzen.   

Onze Vader 

 

Vredewens 

Waar de liefde van Jezus  

echt leeft, is vrede mogelijk. 

Laten wij elkaar dan ook een teken van liefde 

en vrede geven alvorens samen  

het Brood te delen. 

 

Gods vrede zij altijd met u. 

En geven wij elkaar een teken van die vrede. 

 

Communie 

Om blijvend onder ons aanwezig te zijn, 

ten dienste van ons allen, 

gaf Jezus Zichzelf tot Voedsel. 

In dit Brood 

dat in een vorige eucharistieviering  

geconsacreerd werd  

wil Hij voor ons genade zijn. 

Zie dan dit gebroken brood, Jezus zelf, 

ontvang het in je handen  

en met een open hart. 

Heer, ik ben niet waardig… 

 

 

Gebed 

God, wij mochten ons warmen  

aan Jezus' woorden, aan uw nabijheid 

en de aanwezigheid van anderen. 

Mag de gloed van liefde 

ons de week inzenden 

om met warmte te begroeten 

allen die wij ontmoeten. Amen.  

 

Lichtpuntje 
Over het algemeen geven wij onze sleutels  

niet graag aan iemand anders,  

want dan krijgt die toegang  

tot iets zeer persoonlijks en kostbaars.  

Als wij uitzonderlijk onze sleutels  

toch aan iemand geven,  

dan voelen wij dat wij hem een stuk  

van onze persoonlijkheid toevertrouwen.  

En dat is nu juist wat Jezus doet.  

Zijn persoonlijkheid toevertrouwen aan Petrus,  

dus aan de Kerk, dus aan ieder van ons.  

Voortaan dragen wij de verantwoordelijkheid  

om de kern van Jezus' persoonlijkheid,  

zijn dienende liefde over heel de aarde, 

uit te dragen,  

om het koninkrijk van Zijn liefde waar te maken.  

Wat een vertrouwen!  

Wat een verantwoordelijkheid!  

Wat een opdracht!  

God vertrouwt Zichzelf toe  
aan onze mensen- handen  
en geeft ons volmacht  
om Zijn werk te volbrengen. 



Bidden bij brood van leven     

God, onze Heer, wij zijn hier samen  

aan uw tafel. Wij weten dat wij niet  

van brood alleen kunnen leven.  

Beziel ons daarom met uw Woord, 

en geef ons elke dag opnieuw 

een groot hart om elkaar te bemoedigen, 

zoals Jezus deed. 
 

God, hoe wonderlijk zijn de wegen  

die Gij met ons gaat. 

Gij roept ons bij onze naam  

om medemens te zijn,  

om schouder aan schouder  

de weg van het leven te gaan, 

om te groeien naar uw beeld en gelijkenis. 
 

Wij danken U voor allen  

die ons woorden van hoop en vrede  

toewensen, 

die ons nabij blijven in uren van angst 

en onzekerheid, 

in uren van pijn en eenzaamheid, 

die met ons meegaan en ons  

doen groeien tot nieuwe levenskracht. 
 

Wij danken U voor al het goede en het geluk  

dat wij mogen ervaren, 

voor wat ons mild en hoopvol stemt, 

voor wat ons nieuwe perspectieven aanreikt, 

voor wat onze diepste levenskrachten  

aanspreekt. 
 

Naar U wordt uitgezien als naar  

een hemel die ons wacht:  

Jezus Christus, die zich als Brood  

voor de wereld heeft geschonken. 
 

Wij bidden, open ons hart  

voor de vragende aanwezigheid van mensen, 

open onze ogen opdat wij het zoeken  

van mensen zien, 

open onze oren opdat wij het diepste verhaal 

van mensen horen. 
 

Geef dat wij ons zo bewust worden  

dat breken en delen  

het geheim is van samen-leven. 
 

Zo komen wij op het spoor van Jezus, 

die mensen doet opstaan  

uit onmacht en verlamming, 

en bouwen wij mee aan een wereld 

waar ruimte is voor iedereen, 

waar mensen met elkaar  

de weg van het leven gaan. 

Opdat wij voor elkaar als dagelijks brood  

kunnen zijn bidden wij tot U, God 

met de woorden van Uw Zoon Jezus. 

Gebed   

God en Vader, 

uw vertrouwen in ons, mensen,  

is zo groot dat Gij ons  

de sleutels van uw Rijk  

in handen geeft. We beseffen niet goed  

hoe we dat Rijk moeten bouwen,  

want we zijn beperkt en kortzichtig. 

Via Jezus hebt Gij ons geleerd  

dat we de liefde bezitten, uw Liefde,  

die alles kan als wij haar laten groeien  

in ons hart. Sta ons bij, dan kan uw Rijk  

onder ons werkelijkheid worden. Amen.  
 

Inleiding op de lezingen 

God bouwt op mensen, leert de Schrift  
ons vandaag. In de eerste lezing wordt Eljakim 
aangesteld tot hofmaarschalk en  
paleisbestuurder van het koninkrijk Juda. 
In het evangelie zegt Jezus dat Hij zijn Kerk zal 
bouwen op Simon Petrus. God heeft blijkbaar 
zwakke, zondige mensen nodig. 
 

Eerste lezing Jesaja 22, 19-23  
 

Lied strofe 1,2 en 3 

Een moment voor de kinderen 

Dieren uit het Reynaertverhaal 
 

Evangelie  Matteüs 16, 13-20   

 

 

 

 

 



Homilie 

 

 

Voorbeden 

Laten wij bidden tot God  

die onze hoop en onze twijfel kent. 

 

Bidden we voor de Kerk van God op aarde, 

in het bijzonder voor  

Paus Franciscus, de opvolger van Petrus, 

voor de bisschoppen, priesters, diakens,  

gebedsleiders en pastoraal werkenden. 

Dat zij niet enkel over Jezus spréken, 

maar Hem ook kenbaar maken  

door hun inzet en hun geloof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidden we voor hen die zich door de Kerk  

in de steek gelaten voelen. 

Dat zij niet ten onder gaan aan cynisme 

en verbittering, 

maar aanvaarden dat Kerkenwerk vaak ook  

gebrekkig mensenwerk is. 

God van leven en licht… 
 

Bidden we voor onszelf, die samen  

Kerk willen zijn. 

Dat wij groeien in liefde en trouw. 

Dat wij ons met vallen en opstaan 

blijven inspannen voor recht en vrede  

– dicht bij huis en ver van hier – 

en zo bijdragen aan de komst van Gods Rijk  

in deze wereld. 
God van leven en licht… 
 

Bidden we voor hen 

die een stuk levensweg met ons zijn meegegaan, 

voor hen die op ons rekenen, 

voor hen die naast ons staan  

en ons bemoedigen. 

En voor allen met wie we verbonden blijven  

over alle grenzen heen (…) 

Ook al zijn zij gestorven, 

zij blijven tot ons spreken en ons inspireren. 

God van leven en licht… 
Geloofsbelijdenis 

Laten wij, naar het voorbeeld van de leerlingen, 

Petrus 

ons geloof belijden in Jezus Messias. 

 

Wij geloven in het evangelie van Jezus, 

in zijn Woorden en daden, 

in zijn trouw aan God en aan de mensen. 

 

Wij vertrouwen erop dat in Hem, 

God-met-ons gesproken heeft, 

ons lief en leed van dichtbij delend, 

met ons meevoelend als Tochtgenoot 

in goede en kwade dagen. 

 

Wij geloven in zijn evangelie  

van gemeenschap-zijn, 

in zijn spreken over Gods Verbond met ons. 

 

Wij hebben vertrouwen in zijn idealen 

van liefde en van gedeeld leven, 

van verbondenheid en eenwording, 

van vrede en vrijheid voor alle mensen  

op aarde. 

 

Hij bleef zijn idealen trouw 

ook toen zelfgenoegzamen  

zijn oproep tot gemeenschap afwezen. 

Zijn trouw was sterker dan de dood 

waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen. 

 

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen  

totaal was,  

dat Hij zichzelf niet ontzag 

om voor anderen leven en vrijheid  

mogelijk te maken. 

 

En dat Hij daarom leeft. 

Met Hem geloven ook wij 

dat wie zijn leven ter beschikking stelt, 

leven zal vinden. 

 

Wij vertrouwen erop 

dat er ook voor ons toekomst zal zijn 

als wij doen wat Hij gedaan heeft. 

Wij geloven in een nieuwe hemel  

en een nieuwe aarde 

waarin Hij, die ons tot leven riep, 

voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen  

 

Offerande 

De misdienaars komen graag 

rond voor jouw bijdrage.  

Of het storten via je bankapp.  

Het bedrag kan je zelf aanpassen. 

Met jouw (financiële) steun  

help je onze geloofsgemeenschap 

mee te dragen 

 


